Gods missie: een missie vol hoop
Al veel gezegd: over roeping, het grotere plaatje in de bijbel, kenmerken van Gods missie, dat wij er een plek in hebben. In de lijn van de prekenserie: je zou kunnen zeggen dat we nu met elkaar goed weten waar Gods missie uit bestaat, en dat wij een rol hebben. We zijn op het punt van Johannes 20:22 – Jezus blaast over de discipelen. Maar dan? Wat gebeurt er daarna? Wat voor impact, op welke manier is hun leven veranderd?
Laten we verder gaan – met de discipelen mee, het volgende bijbelboek in: Handelingen.

Handelingen

Het meest missionaire boek uit de bijbel, of in ieder geval dat waar het meest expliciet de missie van God voor deze wereld zichtbaar wordt. 

Lezen: Hd 1:1-8
Een korte samenvatting van het boek:

Jezus is opgestaan en gaat terug naar de hemel. Hij draagt zijn missie over aan de discipelen, maar drukt hen op het hart om niet overhaast aan de slag te gaan, maar te wachten op de Heilige Geest (die Hij al had beloofd). Na 10 dagen komt die Heilige Geest – in groots vertoon. De discipelen beginnen te verkondigen, maar ook als gemeenschap samen te leven. Petrus neemt min of meer de leiding. Als de eerste successen worden behaald komt ook de eerste weerstand – ondervraging, verhindering van prediking. Het eerste slachtoffer valt: Stefanus. De oproer die dat teweeg brengt zorgt ervoor dat veel gelovigen zich verspreiden over Judea en Samaria. Dan wordt Paulus op bijzondere wijze door Jezus zelf geroepen tot een taak: het brengen van het evangelie naar de heidenen. Na een grondige tijd van voorbereiding (gecoached door Barnabas) begint hij aan die taak. Uiteindelijk maakt hij 3 zendingsreizen, komt in heel Turkije en Griekenland. Het evangelie krijgt veel volgelingen waar ze komen, en het zet de hele wereld op z’n kop. Hij wordt uiteindelijk in Jeruzalem onterecht gearresteerd (nadat hij al vele malen in diverse plaatsen in de gevangenis heeft gezeten). Hij wordt overgebracht naar Caesarea en is dan de speelbal van een politiek spel. Als hij zich uiteindelijk op de keizer beroept omdat hij vindt dat hij in zijn recht staat als Romeins staatsburger, komt hij na een enerverende reis in Rome waar hij huisarrest heeft, maar het evangelie met iedereen deelt die het wil horen – vrijmoedig en ongehinderd.

Wat achtergronden
2e boek van Lukas; vervolg op het Evangelie. Waarschijnlijk geschreven aan een Romeinse hoge official, als een verslag van wat er gebeurd is. Misschien in voorbereiding op het proces tegen Paulus.
Flow van het boek: evangelie naar de discipelen (H1-2), naar Joden (H2-9), naar de wereld (H9-eind).
Belangrijkste boodschap: Hd 1:8 – het evangelie via Jezus’ volgelingen de wereld in.
Laten we eens dieper inzoomen op wat er gebeurt.

Dit is het verhaal van een missie vol hoop – een verhaal van een geweldige beweging. Het evangelie heeft geweldige impact, overal waar het terecht komt. De schattingen lopen uiteen, maar er waren op z’n minst al enkele tienduizenden gelovigen in Jeruzalem in de eerste fase van Handelingen. Bram Krol gaat uit van zo’n 60.000 gelovigen in het jaar 55.

Teksten over groei in eerste hoofdstukken:

· 2:41 | 3000

· 2:47 | Heer breidde hun aantal dagelijks uit

· 4:4 | Velen bekeerden zich zodat het aantal uitgroeide tot ongeveer 5000

· 5:14 | Steeds meer mensen…. Een groot aantal mannen zowel als vrouwen

· 6:7 | Het Woord vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen sterk groeide

· 8:6 | Alle inwoners van Samaria luisterden met grote belangstelling… tal van genezingen… grote vreugde in de stad

· 8:10 | iedereen ontzag voor Simon – tot geloof, laten zich dopen 
· 8:14 | de hele stad!!

· 9:31 | Judea, Galilea, Samaria: dankzij bijstand Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

· 9:35 | Alle inwoners van Lydda en Saronvlakte zagen wat er was gebeurd en bekeerden zich

· 9:42 | Joppe: velen gingen in de Heer geloven.

Het lijkt me duidelijk: er was een niet te stuiten beweging gaande die op ongelofelijk krachtige wijze mensen, groepen, en hele steden veranderde.

Wat was nu de oorzaak van de groei?
· Kracht van de Heilige Geest: kracht in tekenen en wonderen

· Mensen tot geloof door tekenen

· Expliciete opdracht van Jezus om te wachten tot HG zou komen

· Meerdere malen: Heilige Geest en apostelen werkten samen

· Getuigenis van Jezus – verkondiging

· Mensen tot geloof door verkondiging

· Jezus is opgestane Messias – zeer controversieel voor Joden

· Jezus is Heer – zeer controversieel voor Rome

· Werkelijk getuigenis: geen dogma’s, geen theologie, maar historische gebeurtenis. Vervulling van eeuwenoud verlangen en verwachting: de Messias komt en zet alles recht – het Koninkrijk van God dat bestaat uit vrede, vreugde en gerechtigheid. 

· Liefde van de Vader - leven als gemeenschap 
· Mensen tot geloof door zien van het leven als gemeenschap

· liefde, aanvaarding en vergeving, vrijgevigheid, delen

· Henry Chadwick schrijft hierover: De praktische toepassing van liefdadigheid was waarschijnlijk de meest krachtige factor in het christelijke succes. Het commentaar van heidenen: kijk eens hoe die Christenen van elkaar houden! (opgetekend door Tertullius) was geen ironie!

· Discipelschap : iedereen werd ingeschakeld!

Kortom: de 3-eenheid van God, zichtbaar in het leven van de gelovigen! De combinatie van deze drie elementen (woord, daad, kracht) was overtuigend. Gelovigen stonden bovendien midden in de wereld, maar waren er niet van!
Maar er was niet alleen ontvankelijkheid. Er was grote weerstand – met name uit de hoek van machthebbers. Kijk naar Hand 4, waar de joodse leiders Petrus en Johannes ondervragen. Hand 7, Stefanus gestenigd. Saulus / Paulus die als een gek tekeer gaat – in blinde woede, lijkt het wel. Enige tijd later staat Paulus aan de andere kant . in Lystra wordt hij bijna gedood. 
Hand 14:22: aansporing tot volharding in geloof, ‘wij kunnen pas na veel beproevingen het KvG binnengaan’. Kortom, het was echt niet alleen rozengeur en maneschijn. Het was hard werken, ontberingen, lijden. Weet je nog hoe vaak Paulus wel niet in de gevangenis heeft gezeten?

Realiseer je dat Paulus al zijn brieven schreef in de tijd van Handelingen. Lees Filippenzen, Romeinen, etc. veel aandacht voor verdrukking.
Hierbij dezelfde vraag als bij de aantrekkingskracht - Vanwaar die weerstand? Oorzaak aantrekkelijkheid in de drie-eenheid, oorzaak weerstand in de ‘unholy trinity’ GSM.
1. Macht:

· Joodse leiders onttroond als Jezus werkelijk Messias is. Zie evangelien – Jezus gekruisigd omdat hij een bedreiging voor hen vormde

· Jezus is Heer – en niet Ceasar of occulte machten. Dit leidt met name in latere fasen tot grote christenvervolging. Bijzonder genoeg is er geen enkele weerstand van Romeinen tegen christenen te vinden in Handelingen! Wel van geestenbezweerders en andere occulte beoefenaars.
2. Geld:

· Efeze: het evangelie verandert de economie zodanig dat de Artemis-verering dreigt weg te vallen.

3. Seks: mensen voelen zich veroordeeld in hun levensstijl.
· Felix wordt door Paulus stevig aangepakt. Dat wordt niet gewaardeerd.

Maar let nu op. Wat zie je gebeuren in het grotere plaatje? Er is grote aantrekkingskracht en acceptatie. Dit leidt onmiddellijk tot resultaat – korte termijn. Er is weerstand, en je zou zeggen dat dat dus leidt tot krimp. Niets is minder waar. Ook de weerstand en verdrukking leiden tot resultaat - op de lange termijn

Kijk maar:

· Hd 4 | weerstand leidt tot zoeken van God die opnieuw met grote kracht bevestigt

· Hd 5|Annanias en Saffira leidt tot groot ontzag voor God

· Hd 8 | vervolging leidt tot verspreiding – voorbereiding op de verkondiging naar de heidenen!
· Hd 16 | Paulus en Silas in de gevangenis leidt tot bekering van een heel huishouden

· Uiteindelijk: de tegenstand tegen Paulus leidt tot zijn komst in Rome.

Volgens mij is dit waar Paulus op doelt als hij in Romeinen 8 praat over ‘alles werkt mee ten goede’.

Het is Gods grote, geniale plan, waarin hij het zwakke, onooglijke, onwaarschijnlijke weet te gebruiken. En dat is nu de missie van hoop waarin wij een rol spelen! 

Paulus begreep dit, en maakte zich gaandeweg steeds minder zorgen over zijn eigen lot of over zijn plannen. Hij was actief strategisch bezig, vanuit zijn roeping. Maar hij merkte twee dingen: 1) hij heeft de regie niet en 2) God heeft wel de regie.

Samengevat:

Dus we zien: een grote beweging met aantrekkingskracht en weerstand – en God die de regie heeft over het hele gebeuren, die zijn plan aan het totstand brengen is.

En hier en nu?

Wat betekent dit voor ons, hier en nu, in Amsterdam anno 2010? Afsluiting van de serie ‘In Gods Missie’, Een missie vol hoop?

Ik noem zomaar een paar voorbeelden van de tijd waarin we leven:
· Klaas Hendrikse –een God die niet bestaat… een verwaterde boodschap is geen boodschap.
· Politiek waarin buitensluiten, vingerwijzen, populisme de aandacht krijgt

· Gisteravond lange discussie over de financiele crisis – oorzaken? Hebzucht. Een moreel probleem, volgens Joop Wijn

· Dichter bij huis: Gemeenteraad Amsterdam, Deventer die christelijk werk buiten de deur wil houden

· Nog dichterbij: huwelijken, jongeren, verwrongen beelden van seks. 

Je zou er bijna hopeloos van worden. 

Wat is het appel op ons?

1) Een krachtig getuigenis: Jezus is de opgestane Heer

a. Een God die niet bestaat is geen God van hoop en toekomst

b. Getuig: Jezus is opgestaan – het is echt gebeurd, vaste grond, zekerheid. Paulus kende de gevaren van twijfel en onzekerheid. Maar het feit dat de opstanding een historische gebeurtenis is, is de vaste grond onder alles.

c. Jezus is Heer als counter-cultural: gaat tegen de draad in. Verwacht weerstand.

d. Vb: StudentLife

2) De Kracht van de Heilige Geest

a. Concreet ingrijpen van God als teken van hoop en perspectief. Vb Peter Verheij.

3) Leven als gemeenschap
a. Misschien wel het beste getuigenis dat we heden ten dage kunnen hebben. Ook countercultural, want inclusief denkend en handelend.
b. Deel van je leven. Mensen reageren daarop! Vb AIA
c. Nooit zonder 1 en 2! De basis en motivatie van wat we doen is helemaal in Christus te vinden: geloof, hoop en liefde. 
4) De belangrijkste sleutel: Kolossenzen 1:27 -  Christ in you, the hope of glory. 
We bieden hoop, maar hebben zelf ook perspectief nodig. Paulus begreep dat heel goed – zie Romeinen 8. Ik denk dat de grootste hoop gelegen is in het diepe besef dat God de regie heeft. Aan het kruis zei Jezus: Het is volbracht. En dat is ook wat hij bedoelde: het is gebeurd, het is klaar. Vanaf dat moment heeft God de regie weer in handen genomen, zogezegd.
Kijk nog eens naar Handelingen. Laatste regels:  Paulus verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Het doel is bereikt, God heeft de regie – ER IS HOOP.

Ik bid dat de geschiedenis zich zal herhalen. Hier in Amsterdam, onder jullie, in jullie:

· Een explosief groeiende beweging van zichzelf vermenigvuldigende discipelen

· Die gedreven door de Heilige Geest Jezus als Heer van hun leven belijden en samenleven als een familie van hoop

· Die hoop putten uit wat God heeft gedaan, doet en nog gaat doen

· Die hoop geven door hun leven te delen

· En die uitzien naar de belofte van veel en blijvende vrucht – naar geestelijk resultaat.

Misschien sta je nog op het punt van Hd 1 – wacht maar op de Heilige Geest. Misschien ben je al een stap verder, maar heb je net als Paulus nog voorbereiding nodig. Misschien sta je klaar om te gaan. En misschien moet je vandaag horen: hou vol, ga door, geef niet op.

Ik geloof met heel mijn hart dat de geschiedenis zich kan herhalen. Maar ik geloof nog veel meer dat God de regie heeft en ook met jullie tot zijn doel zal komen. Christus is in jullie – Hij is jullie hoop op goddelijke luister. Wees gezegend! 
